
Stichting La Liesse: een gemeenschap van geloof, muziek en ontmoeting  

Stichting La Liesse is een rooms-katholieke geloofsbeweging die in 1997 is ontstaan en 
sindsdien een groeiende en hechte gemeenschap heeft opgebouwd. De stichting biedt een plek 
waar mensen samen kunnen komen om hun geloof te verdiepen, verbinding te zoeken en 
vreugde te delen. 

La Liesse is meer dan alleen een geloofsgemeenschap—het is een plek van ontmoeting, 
inspiratie en saamhorigheid, waar jong en oud zich welkom voelen. Door middel van muziek, 
catechese en interkerkelijke samenwerking worden mensen uitgenodigd om samen te groeien, 
goede keuzes te maken in het leven en een open hart te ontwikkelen, geïnspireerd door de liefde 
van Jezus. 

Binnen La Liesse zijn verschillende initiatieven ontstaan die bijdragen aan deze missie. Van 
inspirerende muzikale groepen tot diepgaande geloofsbijeenkomsten, alles draait om het 
versterken van gemeenschap en het delen van vreugde. Hieronder lees je meer over de 
activiteiten die La Liesse tot een bloeiende en toegankelijke beweging maken.  

Stichting La Liesse richt zich op: 

• Geloofsverdieping: Mensen worden aangemoedigd hun geloof te vinden, te verdiepen 
en te beleven. 

• Gemeenschapsvorming: Ontmoeting en verbinding staan centraal, zodat iedereen zich 
welkom voelt. 

• Interkerkelijke samenwerking: Er wordt actief gezocht naar verbinding tussen 
verschillende geloofsgemeenschappen. 

Muzikale groepen binnen La Liesse 

Binnen de stichting zijn diverse muzikale initiatieven actief: 

• Gospelkoor Gioia: Een hecht koor met ongeveer 35 leden, dat met vierstemmige zang 
bijdraagt aan eucharistievieringen en andere evenementen. 

• Familiekoor: Kinderen, ouders, grootouders en andere familieleden zingen samen, wat 
zorgt voor generaties die elkaar muzikaal en spiritueel versterken. 

• Optredens voor kwetsbare ouderen: Regelmatig treedt de stichting op in 
verpleeghuizen, waarbij muziek wordt ingezet om vreugde en warmte te delen. 

Hartscatechese: geloof en persoonlijke groei 

Naast muzikale activiteiten biedt La Liesse, hartscatechese aan verschillende leeftijdsgroepen: 

• Kinderen en tieners: Geloofsverdieping op een toegankelijke manier. 

• Jongeren en jonge ouders: Groepen die samen reflecteren op levenskeuzes en hun 
geloofsweg. 

• Volwassenen en senioren: Inspirerende bijeenkomsten waarin geloof, reflectie en 
ontmoeting centraal staan. 

 



Hartscatechese draait om een diepgaande reflectie op het leven, geïnspireerd door het 
liefdevolle hart van Jezus. De kracht zit in: 

• Verbinding boven polarisatie: Samen zoeken naar geloofsverdieping en innerlijke rust. 

• Een open en ondersteunende gemeenschap: Waar mensen elkaar inspireren en in 
vertrouwen groeien. 

• Keuzes maken met liefde en wijsheid: Weten dat je als mens in staat bent om goede 
keuzes te maken. 

Gebedsgroepen 

Er zijn ook gebedsgroepen binnen onze gemeenschap: de lichtgebedskring, biddende moeders, 
of van huis uit bidden voor noodlijdenden, de jeugd en de wereld. Dit gebed werkt verbindend 
en biedt houvast in deze roerige tijden.  

 

Een open en bloeiende gemeenschap 

La Liesse is uitgegroeid tot een laagdrempelige en brede gemeenschap, waarin geloof, muziek 
en ontmoeting samenkomen. Iedereen—jong en oud—vindt hier een plek om te groeien als 
mens, hun geloof te verdiepen en het leven met een open hart en vertrouwen tegemoet te 
treden. 

Als stichting zijn wij gehuisvest in Hoeve Kallen in Rimburg, waar wij een schuur ter beschikking 
hebben gekregen die we om niet mogen gebruiken voor al onze activiteiten. Deze warme, veilige 
plek vormt het kloppende hart van onze gemeenschap, een warme en gastvrije ruimte, een 
tweede thuis waar mensen samenkomen, zingen, leren, elkaar inspireren en waar je jezelf mag 
zijn. 

La Liesse blijft zich inzetten voor verbinding en vreugde, met een open blik naar de toekomst!  

 

 


